
 
Afhaalmenu 

 

vrijdag 9 oktober 2020 
 

Pikante kip met witte rijst plus een toetje 
 

€ 7,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
Geen verhaaltje 

 

 

Wegens omstandigheden deze week geen verhaaltje. Nu zult u zich afvragen door welke 

omstandigheden dit komt maar dat zijn er verschillende. Te veel om op te noemen. Echter 

tussen al deze omstandigheden is er niet één ernstige. Het is een opeenstapeling van nogal 

wat omstandigheden. De omstandigheid die de druppel deed overlopen was dat ik er geen zin 

in had. Mede de omstandigheid dat ik geen idee had waarover ik iets zinnigs kon melden. Dan 

kun je het wel over het weer hebben maar daar wordt al genoeg over gezegd. Je verandert er 

toch niets aan. Komt allemaal van boven af. Vanavond komt Debby Petter optreden en daar 

moeten we de zaal voor inrichten. Dat steekt nogal nauw. Genoeg afstand en zo. Dus daar 

moet je de kop goed bij hebben evenals een meetlat. Dus, daarom geen verhaaltje. Ook druk 

met de voorbereidingen van het Bockbierproeven. Dat steekt ook nogal nauw. 

Morgen (zaterdag) vanaf 15.30 uur begint het en om 20.00 uur is het afgelopen. Ik moet zelf 

alle bockbiertjes eerst proeven anders weet je niet waar je het over hebt. Dat steekt ook heel 

nauw. Je kunt een echte bockbierliefhebber niet met een kluitje het riet in sturen. Dus genoeg 

andere zaken aan mijn hoofd. Onder andere door deze omstandigheden geen verhaaltje. Ah, 

daar zul je ze net hebben. Debby Petter en technicus Jacco. Dus daarom geen verhaaltje. 

Geen tijd meer nu. Dus. Excuses en tot volgende week dan maar. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


